WhULKİYCE | 
am — 


dü 


. , 


| UNAL Yıl: 34 - Sayı: 1089 2017 Kasım: KDV Dahil ( 6 TL) 
ss KKTC Fiyatı: KDV Dahil (7 TL ) 
152202 21-2017-11 http://Wwww.turkiyecocuk.com.tr 


Eğim 


AN 


BİZ 


hi 
& ; | iüs 


İİ 
& ye 


Azı 
 — — 


ği © ug 
hil ya —. .. Gn 
>. eledYej 
İmdi Av I 


m / 


SCIZNCE 
-XPO 


26-27-28-29 NİSAN 


BURSA 2018 
'Bılım Fuarı 


Çocuk Mucitler (10-13 Yaş) Genç Mucitler (14-17 Yaş) | 


* * * 
BURSA 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ 


Birincilik Ödülü : 6500 TL 
İkincilik Ödülü : 3000 TL 
Üçüncülük Ödülü : 2000 TL 


Birincilik Ödülü : 11000 TL 
İkincilik Ödülü : 7500 TL 
Üçüncülük Ödülü : 4000 TL 


Usta Mucitler (18 Yaş ve üstü) İnsansız Hava Araçları Kategorisi 


Birincilik Ödülü : 20000 TL 
İkincilik Ödülü : 10000 TL 
Üçüncülük Ödülü: 6000 TL 


Birincilik Ödülü : 3000 TL 
İkincilik Ödülü : 2000 TL 
Üçüncülük Ödülü : 1000 TL 


Drone Kategorisi Autodesk Tasarım ve Modelleme 


Birincilik Ödülü : 3000 TL 
İkincilik Ödülü: 2000 TL 
Üçüncülük Ödülü: 1000 TL 


MARTI 
30 


SON BAŞVURU 


sciencexpo.org / bursabilimsenligi.org 


Birincilik Ödülü : 2000 TL 
İkincilik Ödülü : 1500 TL 
Üçüncülük Ödülü : 1000 TL 


PROJE YARIŞMASI 


Konu: Geleceğin Teknolojileri 


110:000OTL 


TOPLAM ÖDÜL 


#basimizaicatcikarin 


Ressamın Portresi 


Genç Macar Ressam, ülkenin en ünlü işadamının portresini yapmak için görevlendirilmişti. 

Görev özellikle zordu, çünkü işadamı sadece üç kısa poz vermeye razı olmuştu. Sonuçta, Ressam portrenin 
çoğunu ezberden yapmak zorunda kalmıştı. 

Kısıtlamalara rağmen, Ressam portrenin işadamına yeterince benzediği görüşündeydi. Ancak, işadamı aynı 
fikirde değildi. Kibirli milyoner, resmin kendisine benzemediğini öne sürerek portrenin parasını ödemeyi reddetti. 
Yapılan emek hırsızlığı idi. 

Genç ressam resmini yapabilmek için saatlerce titizlikle çalışmıştı, çok emek harcamıştı. Aslında tablo işadamına 
çok benzemekteydi. Kibirli Milyoner stüdyodan ayrılırken, sanatçı bir ricada bulundu: 

- Portreyi size benzemediği için reddettiğinizi belirten bir mektup yazabilir misiniz? 


Cimri işadamı bu kadar kolay kurtulduğuna sevinerek razı oldu. Aylar sonra, Macar Sanatçıları Derneği, 
Budapeşte Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergi açtı. 


İşadamının telefonu çalmaya başladı. Biraz sonra galeriye geldiğinde Ressam'ın yaptığı portresinin, üzerinde “Bir 
Hırsızın Portresi” etiketiyle teşhir edildiğini gördü. 

Mağrur milyoner resmin indirilmesini istedi. Müdür reddedince, işadamı, resim kendisini topluma alay konusu 
edeceği için dava açmakla tehdit etti. Bunun üzerine müdür işadamının resmin kendisine benzemediği için 
almayı reddettiğini belirten imzalı mektubunu çıkardı. 


Milyoner artık resmin parasını ödeyip almaktan başka çare kalmadığını anlamıştı. Genç sanatçı sadece son 
gülen olmakla kalmamış, aynı zamanda güçlüğü kârlı bir alışverişe dönüşmüştü. Çünkü milyoner resmi almaya 
kalktığında fiyatının eskisinden on kat daha fazla olduğunu görmüştü. 


Gördüğünüz gibi, güçlüklere teslim olmayı kabul etmemişti. Bunun yerine öfke 


ve acıya teslim olmaktansa yeni ve yararlı bir kapı açacak bir yol düşündü. 
Kısaca ressam değerli bir prensip keşfetmişti : am 1 


Yeni fırsatlar bizi genellikle sıkıntılı anlarda ziyaret eder, çünkü bir kapı DE € a 
kapanırsa, başka bir kapı açılır. ye 


GRUP BAŞKANI: H. FERRUH IŞIK 


Reklam/Satış Pazarlama 


Reklam Koordinatörü 


Emir Ömer Öcal 
emir.ocal&img.com.tr 
0212 604 5118 


Meraklı Bilgiler 
Çocuk Bahçesi 


Gönül Bahçesi 


Çengel Bulmaca 


eleley 


HOME COLLECTİON 


(RE) OZANTEKS www.hobbyhomecollection.com 


NYA TROPİKAL .. 
KELEBEK BAHÇESİ 
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Selçuklu Belediyesi tarafından turizmine kazandırılan Kelebekler Vadisi Parkı ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 
doğaseverlerin ve çocukların vazgeçilmez adreslerinden oldu. 300 bine yaklaşan ziyaretçi sayısı ile bozkırın 
ortasında tropikal bir yaşam alanı oluşturan Kelebekler Vadisi Parkı birçok etkinliği de ev sahipliği yapıyor. Bu 
etkinliklerden biride Doğa Bilim Şenliği. 

Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Doğa Bilim Şenliği, Ekim ayında üç gün boyunca yapıldı. Kelebekler 
Vadisi Parkı'na kurulan 8 farklı etkinlik alanında çocuklara canlılar, böcekler, doğa bilinci, kitaplarla doğayı 
öğreniyorum gibi konular, çeşitli etkinlik ve yarışmalarla tanıtıldı. Doğa Bilim Şenliğine, TRT Çocuk kanalının sevilen 
çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın gösterisi damga vurdu. Rafadan Tayfa gösterisi gelen misafirleri eğlenceli anlar 
yaşatırken doğa ve bilim hakkında farklı bilgileri de aktardı. Binlerce öğrencinin doyasıya vakit geçirdiği şenlik 
Türkiye'de ilk kez Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlendi. 


cazip fiyatlarla 


1-1 ve 2-1 daireler. 
ihlas 


Armutlu 5 Tatil Köyü 


Avantajlı fiyatları kaçırmayın... 
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«Bayanlara Özel Plaj N *Kür Merkezi 


62.000 m alan üzerinde, 3 ve 5 katlı 6 blokta, 
150'si 141, 300'ü 241 olmak üzere toplam 
450 daireden oluşan, bildiğiniz konut anlayışıyla tasarlanmış, 
deniz- orman manzarası,şifalı kaplıcası ile sağlık ve 


huzur dolu Armutlu Panorama, yeni sakinlerini bekliyor. 


İSTANBUL SATIŞ OFİSİ ARMUTLU SATIŞ OFİSİ panoramaihlasarmutlu.corn www.ihlasarmutlu.com 


0212 552520010 22653110 00 | bozburun Mevki 21. Blok No:2-3-4 Armutlu YALOVA 
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SEA LIFE İstanbul'un 
Ahtapot'una İsmini Verin 
Hediyelerin Sahibi Olun 


SEA LIFE İstanbul'un 8 Ekim Dünya 
Ahtapot Günü'ne özel bir sosyal 
medya yarışması sizleri bekliyor. 
Bulduğunuz en güzel ismi SEA LIFE 
İstanbul sosyal medya postlarının 
altında yorum olarak paylaşın zeki 
mi zeki ahtapota ismini siz verin. 
Üstelik onu yakından görmek için 
çift kişilik bilet ve SEA LIFE İstanbul 
mağazasından sürpriz bir hediye 
kazanma şansını da cabası! 


Okulda başarının yolu, süt ve 
peynirden geçer 


Süt ve süt ürünleri, çocukların sağlıklı 
gelişimi için vazgeçilmez besin kaynağı 
olarak öne çıkıyor. Teksüt, sağlıklı ve 
başarılı bir okul dönemi için kahvaltıda süt 
ve peynirin eksik edilmemesini öneriyor. 
Vücudun protein ve kalsiyum ihtiyacını en 
iyi şekilde dengeleyen süt ürünleri; açık 
zihin, güçlü konsantrasyon ve doğru kemik 
gelişimi için büyük önem taşıyor. 

“Günün en önemli öğünü kahvaltı, 
kahvaltıdaki en sağlıklı içecek süt, 
sofradaki en vazgeçilmez lezzetler ise 
yumurta ve peynir” bilgisini paylaşan 
Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, 
ebeveynlere seslenerek “Kahvaltıda ve 
beslenme çantasında süt ve süt ürünlerine 
mutlaka yer verin. Süt, peynir, tereyağı, 
ayran, yoğurt, seçenekler geniş. Çocukların 
seveceği bir süt ürünü mutlaka vardır” diye 
konuştu. 


“Â Nokta Birleştirme, 9g 
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Hot Wheels 
Tek Kişilik Batanye V 
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©2017 Mattel. Ali Rights Reserved. 


Orijinal lisanslı Hot Wheels 160x220 cm battaniye için belirtilen fiyat 
tüm Taç konsept mağazaları, Linens mağazaları ve www.tac.com.tr'de geçerlidir. 
Gi GOY acsiyle ) gt Belirtilen fiyat tüm vergiler dahil toplam satış fiyatıdır. Belirtilen fiyatlı ürün stoklarla sınırlıdır. 


Artık hepimiz arabalardaki ABS fren 
sistemine aşina olsa da, bisikletlerde 
bırakın ABS'yi, hidrolik disk frenler 
bile çoğumuza uzak geliyor. Fakat 
Bosch Kaza Araştırmaları merkezinde 
yapılan 2 araştırmaya göre elektrikli 
bisiklet kazaları ABS yani (anti- 
kilitlenen fren sistemi) sayesinde 

o 25 azaltılabilir. Yine sürpriz 
olmayacak şekilde Bosch dünyanın 
ilk elektrikli bisiklet ABS fren serisini 
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if facebook.com/turkiyehastanesi WWww.turkiyehastanesi.com 


OK 
SENİN İÇİN Gü ART SOK 
DAĞLARI DELO FERHAT 


ŞİRİN. 


Bizimkiler... 


“-Ehliyet ve ruhsat lütfen...” 
"-Yahu kardeşim siz polislerin de birbirinizden haberi yok... Bir 
gün önce aldığınız ehliyeti bir gün sonra yine soruyorsunuz...” 


-Bu yörenin toprağı çok verimli... Bire otuz veriyor valla... 
“-Deme be?... Tüh 

-Hayırdır, ne oldu?... 

“-Biz daha geçen gün şuracığa kayınvalideyi gömdüydük...” 


-Kaynanamı sevmiyorum” diyorsun ama her gittiğin yere 
onunla gidiyorsun... Bu nasil iştir yaa?.. 

“-Çünkü her eve geldiğimde onu öpmekten kurtuluyorum da 
ondan...” 


iller 


Günün Tüyosu 
“Çayı mı seversin kahveyi mi “ 
sorusuna verilecek cevaplar; 


- Çayı mı seversin kahveyi mi?... 
"-Uykuyu daha çok severim...” 


- Çayı mı seversin kahveyi mi?... 
“-Kahve fincanında çayı severim...” 


- Çayı mı seversin kahveyi mi?... 
“-Sen hangisini ısmarlarsan...” 


- Çayı mı seversin kahveyi mi?... 


“-Simitle çayı, çikolatayla kahveyi...” 


- Çayı mı seversin kahveyi mi?... 
“-Çay ocağında kahveyi...” 


- Çayı mı seversin kahveyi mi?... 
“-Sabah çayı, öğlen kahveyi, akşam 
kolayı...” 


- Çayı mı seversin kahveyi mi?... 
“-Başka seçeneğim yok mu?...” 


- Çayı mı seversin kahveyi mi?... 
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MİSİNAD 


Asker konuşmaları 
“-Bir tek sille yemedim askerde...” 
(...Hep tekmeyle dövdüler) 


“-Bir gün yine operasyona çıkıyoruz...” 
(...Çok film seyrettim askerde) 


“-Ben hep çarşıdaydım...” 
(...15 ayda sadece bir kere beni çarşıya yolladılar) 


“-Çavuştum ben, herkese emir veriyordum...” 
l...Soyarken patateslere az bağırmadım) 


“-Bir keresinde komutanla kavga ettik...” 
(...Selam vermeden girince fena dövdü beni) 


“-Beni çok seviyorlardı arkadaşlar...” 
(...Param vardı, herkese yemek ısmarlıyordum” 


“-Çok iyi atıcıydım, birinciliklerim var...” 
Il... Atmaya devam ediyorum) 


“-Eğitimlere çıkmazdım ben, hep bölükteydim...” 
(..Hiç bu kadar süründüğümü hatırlamıyorum) 


“-Ben gelirken herkes ağladı...” 
(...Bütün bölük sevinç gözyaşları döktü) 


Bütün gün öyle oturdum evde 
Tadım tuzum yok olur ya öyle 
Kitapların da ağzı var dili yok 


Hadi kalk giyin yola çık dedim 
Sınav geliyor birini bul dedim 
Aradım taradım kimse evde yok 


Sessiz ve tozlu girdim kütüphaneden 

Meğer herkes burdaymış bihabermişim okuldan 
Çalışkan birini ararken sen göründün bir anda 
Bi numaralar Allah Allah bu ne noluyor ya 


Babababa havalara nasıl da geriniyor 
Alain Delon'um benim nasıl da kasılıyor 
No no no ben kalmayayım başkası kalsın 
Notum 10 gelsin de üstü kalsın 


Son sözleri... 
“-Ben bir bardak daha su alabilir miyim, soğuk olsun...” 
(...Soğuklar bastırırken ettiği son sözleri) 


“-Erkekseniz teker teker gelin...” 
(...Karate kursunun önünde ettiği son sözleri) 


“-Baba senin tutmana gerek yok, ata binmeyi öğrendim artık...” 
|... Yere fırlamadan önce ettiği son sözleri) 


"Yeni eğitim sistemi böyle anne; okula gitmeden de oluyor””” 
(...Durumdan vazife çıkarırken ettiği son sözleri) 


Temizlik Köpüğü 


5 KOPUK TY ÜLMUSÜ YA 


Kartuşlu temizlik köpüğü... 


5 5 # 
& Sağlıklı ve ekonomik temizlik için Fomy El Yüz Vücut ve 
Temizlik Köpüğü nü kullanın, farkını siz de göreceksiniz. 
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“Hocam uyku; 
/: çalışkan ve etkili öğrencileri 
i yedi özelliğinden biridir. i li 
Bu Sadece enerji için 15 
Anaokulund 


- Yyumuyordum ki 
i NI KI... Anlatılan ders 
derin düşünüyordum... Md 
-Niçin beni rahats 
problemimize bi 


dakikalık bir 
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IZ ediyorsunuz?.. 
" çözüm bulmak 
“Oturduğumuz sıraların dg 
ediyordum 

-Dershanede ö 
Egzersiz Plga 


- Tam en büyük 
vzereydim..... 


yanıklılığını test 
ğrendiğim Stres Azaltıcı 
nı'nı Uyguluyordum. . 
-U 
A İeYordum... Lenslerimi ellerimi 
madan takmaya çalışıyordum 
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Temsil yeteneği olan: 
Kendini bir şey sanır, havalara girer... 


Uyumlu: 
Etliye sütlüye karışmaz. 


Dışarıya açık bir kişiliğe sahip: 
Sürekli kaytaran. 


İletişim becerilerine sahip: 
Derste bile telefonla konuşur... 


Ortalama bir öğrenci: 
Kafası pek basmaz... 


Üstün niteliklere sahip: 
Nasıl oluyorsa çalışmadan sınıf geçiyor... 


Okulu her zaman birinci önceliktir: 
Kimse onunla takılmıyor... 


Bağımsız bir öğrencidir: 
Kimse tam olarak kaça gittiğini bilmiyor. 


Süratli düşünür: 
İyi bahaneler uydurur... 


*Agua Park 


e Türk Hamamı *Kür Merkezi —— *1 saatte ulaşım imkanı 


*Evinizin Konforunda 


Ihlas *Go-Kart * 4x4 ATV 


isParke Kür Merkezi 
luna » Kaplıca Havuzu * Alışveri Merkezie Basketbol 


n Hamamı *Türk Hamamı Armutlu pi Tatil K. Köyü » Voleybol eFutbol 


Havuzu uz Terapi'e Masaj orummeeys;m iaril” »*Bowling * Çocuk Klübü 


Terapie Çamur Terapi 0 > 5311000 -4448241 »Eğlence Merkezi 


rezervasyon(Dihlasarmutlu.com - ww.ihlasarmutlu.com 
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Kazanlar dolu salça 
Yaramazlık yaparsan şu teyze sand iğneyle cıs Yapar... Ke e 


şine yakından bakacağım... Yaktın beni kül ettin 


-Aç bakayım ağzını sadece sallanan di Sırma saçlı hoca 


YE 


-Anneler yalan söylemez yavrum... 


-Ama artık büyüdün abi/abla oldun... Sap 
-Yumurtanı yemezsen seni tavuklar gagalar... 


KAÇ SAATTİR 
BEKLİYORUZ. ALTI 

ÜSTÜ 4 TANE VESİKALIK 
ÇİZECEKSİNİZ. 


Kartal sinek avlamaz 
Köpek kuşa havlamaz 
Aklı olan talebe 
Hocasına hırlamaz 


1 BY SENİN 
ee ŞERAFETTİN 
DEĞİLMİ? NERELERE 
DÜŞMÜŞ VAM VAH 


KALDI EFENDİM, BUDA 
BİTTİMİ TAMAMDIR. 


Tarlaya ektim lahana 
e : PM — Geç uyandım sabaha 

Tembel öğrenci atasözü... SN Gözümü kırptım diye 
“-Dünyanın en çalışkan öğrencisi bile... 1 Tebeşir attın kafama 
Sahip olduğundan fazlasını veremez...” 


Öğrenci uyanık olmalı 
Konuşmayıp susmalı 
Derste horlayan Aşık'ın 
Ayaklarını kırmalı... 
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OĞUM KALK ARTIK 

O BİLGİSAYARIN BAŞINDAN, 

DIŞARDA BAŞKA BİR. DÜNYA 
VAR... 


U 


ME — 
VU: NEHİRLERİ Miz. 


ayva larla 


Peygamber 


Böceği 


Merhaba Sevgili Arkadaşlar, 
Bu ay ele avuca sığmaz bir arkadaşım 
ile tanışmaya hazır mısınız? 


a aTelefe 
dostum yeşil böcek. 


- Heey sen de kimsin benim bir adım var. 


- Kim olduğumu bilmek 


istersen ortaya çık. 
- Şu kocaman heybeni 


İ 


Kk im | gi ybemi. 


- Ben gelirim de, 

sen de bana şu isminin 
nereden geldiğini anlat. 

- Bizim gayet güçlü olan birinci çift 
ayaklarımızın duruşu bize sanki dua 
ediyormuş gibi bir hava veriyormuş 
ayrıca deveye de benzediğimizden 
insanlar bize peygamberdevesi demiş. 


- Şöyle bir poz ver de 
görelim dua eden ellerini. 
- Dur şu tarafa geçeyim arkadaki 
ağaç da çıksın. 


- Çekiyorum. 
- Allah çektirmesin. 


- :J Amin. Şimdi gelelim 
peygamberdevelerinin 


diğer özelliklerine. 

- Eklembacaklı hayvanlardan 
böcekler sınıfının düzkanatlılar 
takımının, peygamberdevesigiller 


familyasından ince uzun bir böceğiz. 


4 
5, 
- Hayda! Başa döndük. Böceksin işte :) 
- :) Seni Acar Kız seni 
- Bu yeşil renk sayesinde de yapraklar 
arasında kolayca saklanabiliyorsunuz. | 
- Aynen öyle. Ni - 


- Bu özelliğiniz avlarınızı yakalamanızda 
faydalı oluyordur. 

- Oluyor tabi. Gerçi biz daha çok farklı özelliklerimizi 
kullanıyoruz. 


- Üstü kapalı konuşma anlatsana 


neymiş o farklı özellik? 
- Başımız pek oynaktır ve başımızın yanında 
iri gözlerimiz vardır. Görme yeteneğimiz 
de gelişmiştir. Böylece avımızı uzaktan 
bile görebiliriz. Böylece yakınına gidip 
yapraklar arasında gizlenmemize 
gerek kalmaz. 


- Peki avınız nedir, 


ne ile beslenirsiniz? 
- Biz etçil canlılarız. Genellikle 
ve başka böcekler ile 


—— 


- Peki, nerelerde yaşarsınız? 
- Sıcak ve ılıman bölgelerde. 


- Bir şey soracağım ama nasıl desem ki... 
- Direk sor, biz de her soruya cevap vardır. 


- Soruyorum bak. 
-Sor sor... 


- Duyduğuma göre çok yırtıcıymışsınız. Toplu olarak kapalı 
bir yere konulduğundan birbirlerini de yerler, diyorlar. 


- Eheem öhööm kem küm... 


- Her soruya cevabın buysa :) 
- Şimdi şöyle diyelim, her canlının bir özeli vardır canım. 


- :) Hadi öyle olsun. Biz daha fazla sizin özeline girmeden müsaade isteyelim. Hoşça kal. 


HUZURLU 


OLMAKTAN ÖTE 
NE VAR Ki HAYATTA 


İstanbul'un en ei değ | 


Dört bir yanınızda NUM? Eri yanı başınızda 

Metrobüs ve her yere kolay ulaşım... 

Ve karsınızda kaçırılmayacak Huzurlu Marmara fırsatı! 
Ailece bekliyoruz... 
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Geometriği Aşan Üçgen 

Dünya üzerinde bir üçgen düşünün. Bu üçgen öyle üç açıları toplamı 
180 olan cinsten değil, üç farklı noktanın birleşmesi ile olanlardan. 
Bu üçgen sanki bir böcekkapan gibi kendisine yaklaşan uçak, gemi 


ne varsa hepsini hoop diye yutuyor. Adı Bermuda Üçgeni bakalım 
özellikleri neymiş. 


e Tanışma 

Atlantik okyanusunun 500.000 mil karelik bir alanını 
kaplayan, Amerika'nın Atlantik okyanusuna açılan 
güneydoğu sahillerinde yer alır. Elinize kalem ve harita alın. 
Miami, Bermuda ve Puerto Rico sınırlara birer nokta koyun 
ve noktaları bileştirin. İşte üçgeni buldunuz. 


Doymaz Bir Üçgen 
Okyanusun bu kısmında son 100 sene içerisinde batan 
gemi, düşen uçak ve kaybolan insan sayısı 1000'lerle ifade 

— ediliyor. Bu nedenle uzun bir dönem lanetli yer veya şeytanın 
* Üçgeni gibi isimlerle anılmıştır. Tabi ki bu sözler saçma 

ama insanoğlu kendini korkutmayı sever :) 
Ayrıca böyle şeyler gündem oldukça 
insanlar eğleniyor da... 


Durun! Her Şeyi Açıklayabilirim 
O zaman bize bu bölgede yaşanan olayları açıklar mısın, dediğinizi duyuyorum. 
Bilim insanlar pek çok araştırma yapmış ve birkaç sonuca varmışlardır. İlk başta 
bölgede büyük mıknatıs madem kaynaklarının olduğunu ve uçakları çektikleri 
söylenmişti. Fakat bu teori gemilerin bakmasını açıklamıyordu. Araştırmalara 
devam eden bilim insanları, olaylara şahitlik eden kişilerin “denizde beyaz 
bir su oluşuyor” ifadeleri üzerine araştırmalarına buraya yönlendirip robot 
kameralı su araçları sayesinde birçok uçak ve gemi enkazına ulaşırlar. 


Olay İçinde Olay, Tabaka İçinde Tabaka 

Bu tabaka denizin dibinde yer alan büyük doğalgaz kaynağından 
çıkan gazların suyun altında yüksek basınç ve düşük sıcaklığın 
etkisiyle katılaşması ile açıklanıyor. Aynı zamanda bölgede 
bulunan Gulf Stream isimli sıcak su akıntısının etkisi ile 
suyun yoğunluğu değişir ve suyun kaldırma kuweti 
ortadan kalkar. Böylece gemiler yüzemez ve batar. 
Aynı şekilde su yüzeyinden yükselen gazlar, 
havanın da yoğunluğunu değiştirir ve uçaklar da 
yeteri kadar sürtünmeyi sağlamayıp düşerler. 


Bermuda Şeytan Üçgeni üzerindeki 
araştırmalar tam olarak bitmemiştir. Bu 
günlerde ise bölgenin üzerinde 'uçak N i 
bombası” etkisi yapan altıgen bulutlar. “Uçak a 
bombası” etkisi yapan bu bulutlar okyanusa e 
doğru düşen güçlü hava akışlarına sebep b —— 
oluyor. Böylece oradan geçen uçak ve 
gemileri okyanusa doğra itiyor. 


Şimdilik bizden bu kadar... Kim bilir belki 
ileride içinizden birisi bilim insanı olup bu 
konuyu araştırır. O zaman birlikte söyleşi 
yaparız de amma havam olur değil mi :)) 


Hazırlayan: 
Seyyah Dursun Durmaz 


NELE 


NEREDELER 


Merhaba sevgili 
gençler, 

Dere tepe demeden 
gezen ama lale ve 
sümbülleri biçmeyen, 
sülale boyu seyyah 
olup soyadımız 
gezmekten bıkmaz 
anlamında “Durmaz”a 
çıkan, zavallı 
nineciğimin oğullarım 
gitti bari torunum 
yanımda kalsın diye 
ismini “Dursun” 
koyduğu torunuyum. 
Gelin görün ki ailedeki 
gezme genleri bana 
da geçmiş. Bilginin 
zekâtı paylaşmaktır 
diyerekten gezip 
gördüğüm yerleri 

çok kısacık sizlere 
anlatacağım: 


a 


Zilkale / RİZE- TÜRKİYE 
Arnavut kaldırımlı döşenmiş yolun izinde yeşillikler arasında karşımıza 
çıkan kaledir Zilkale. 14. yy'da inşaa edilen kale, Karadeniz sahil yolunu 
takip edin Fırtına Vadisi'nin koynuna bir atkı gibi sarılmış Fırtına Deresi 
boyunca devam eden yolun sonunda karşınıza çıkar. 

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan kale, dış surlar, orta surlar ve iç kaleden 
meydana gelir. Dış kalenin kapısına kuzeybatı yönündeki patika bir yolla 
ulaşılır. Bir teras yardımıyla orta surlar seviyesine çıkılır. Buradan ikinci bir 
kapı yardımıyla kale içerisine girilir. Orta kale içerisinde üç önemli yapı 
bulunur. Bunlar muhafız binası, şapel ve baş kuledir. 


j 
i j z 


0 


Tianzi Dağları / ZHANGJİAJE- ÇİN 
70 km. alana yayılan yerden yükselen dev kuleler. Bilim kurgu 
filmlerinden fışkırmış ürkütücü bir orman... Bunu benim uydurduğumu 
düşünmeyin, burası James Cameron'ın “Avatar” filmindeki Uçan 
Dağlar'a benzerliğinden dolayı Avatar Dağları olarak da anılıyor. Dağın 
adı yerlilerinden çiftçi Xiang Dakun lakabı olan “ tianzi “ kelimesine 
gelmektedir. Dağları ilke keşfeden ve duyuran kişi olarak Dakun'un 
ismiyle anılıyor. 

Her mevsimde ayrı bir güzelliğe bürünen Tianzi Dağları'nda, çamların 
süslediği 3100 adet dev sivri kaya bulunuyor. İnce ve çok yüksek kayalar, 
1262 metre yüksekliğe kadar erişiyor. 
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ıllar önce, çok uzaklarda bir adam varmış. Bu adam çalışmak amacı 
ile çok uzaklara gitmiş ve yıllarca çalışmış. Sonunda memleketine 
dönme zamanı gelmiş. Bu çalışma sürecinde toplam üç bin akçe 
biriktirmiş ve evinin yolunu tutmuş. 

Evine doğru giderken yolu büyük bir şehirden geçmiş. Yolda 
yürürken köşe başında birisi “Bir nasihat bin akçe, bir nasihat bin 
akçe” diye bağırıyormuş. Adam düşünmüş: Nasıl olur, bir nasihat 
İı bin akçeye satarlar, ben yıllarca çalıştım ve sadece üç bin akçe 
biriktirdim” 

Bu işe pek aklı ermemiş ama merak işte. Duramamış ve adama 
bin akçe vererek o nasihat'ı satın almış. Nasihat “KADERDE NE VAR İSE 
O ÇIKAR” ve yoluna devam etmiş... 
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J Resi 


İlerde yine köşe başında başka bir adam bağırıyormuş “Bir nasihat bin akçe” diye. Adam yine dayanamamış bin akçe 
de o adama vermiş ve ikinci nasihat İl da satın almış. İkinci nasihat da: “GÖNÜL KİMİ SEVERSE GÜZEL ODUR” 


Son kalan bin akçesi ile de yoluna devam etmiş. Tam şehrin çıkışında yine köşe başın da bir adam bir nasihat'ı bin 
akçeye satıyor. Adam bir parasına bakmış, bir de nasihati satan şahsa , dayanamamış ve kalan son akçesiyle de o 
nasihat'ı satın almış. Son nasihatte: “HİÇ BİR İŞ ACELEYE GELMEZ” Parasız yoluna devam etmiş. 


Şehrin çıkışında büyük bir topluluk ile karşılaşmış. Topluluk telaş içindeymiş. Yaklaşmış ve oradakilerden birine neler 
olduğunu sormuş. Oradan birisi açıklamış, demiş ki : Burada şehrin tüm su ihtiyacını karşılayan bir kuyu var, ama kuyunun 
içinde de canavar var. 

Canavar suyu tutmuş, göndermiyor. Aşağıya kim indiyse bir türlü çıkamadı. Şimdi herkes korkuyor aşağı inmeye «Adam 
düşünmüş ve ilk satın aldığı nasihat aklına gelmiş. «Kaderde ne var ise o çıkar aşağı inmeye karar vermiş. Aslında bu 
nasihatleri herkes bilir ama uygulayabilmemiz için belli bir bedel ödememiz gerekiyor. İnince canavar hemen yakalamış ve 
yerine götürmüş. 

Demiş ki: 

«Buraya gelenlerin hepsine bir soru sordum ve bilemediler. Eğer sen bilirsen seni serbest bırakırım. 

«Bir dizine sarışın ve dünya güzeli bir kadın, diğer dizine de kurbağa koymuş ve «söyle bakalım hangisi güzel?» demiş. 

Adam düşünürken aklına ikinci aldığı nasihat gelmiş ve «gönül kimi severse güzel odur» demiş. Bu cevap canavarın çok 
hoşuna gitmiş. Zira canavar, kurbağanın gözlerine aşıkmış. Adamı salmış ve suyu bırakmış. 

Almışlar adamı krala götürmüşler ve ağırlığınca altın vermişler. 

Adamımız yoluna devam etmiş ve nihayet evine varmış. Evinin camından içeri bakmış. Bir de ne görsün; karısı genç biri 
ile diz dize oturuyor. Hemen kılıcını çekmiş ve tam içeri girerken üçüncü nasihat aklına gelmiş «Hiçbir iş aceleye gelmez». 
Kılıcını kınına koymuş ve içeri girmiş. 


Hoş beşten sonra karısına o genci sormuş. Kadın da: «Bey sen gittiğinde ben 
hamileydim ve bir oğlumuz oldu. Bu genç senin oğlun» demiş. 
KADERİNİZ ve YOLUNUZ AÇIK OLSUN, HAYAT ACELE ETMEYE GELMEZ .! 


Eğ , 
g 
ye EV 


yü ES 

// ANDERSON 
Sİ Ki TALİSCA; 
e 


| öğ 
ez 


, 5, e A 


— 
ge 
a 
K 
“wi 
nk 
N 


-Beşiktaş'a geldiğin ilk b şam 

“-Beşiktaş uzun senelerdir iki kez üst üste şampiyo 
Portekiz'den Türkiye'ye gelir gelmez yaşadım, çok mutluyum. 
Mücadele ettik uzun süren mücadele sonunda kazandık...” 


— -Sürpriz ve isabetli şutların var. Özel bir çalışmanın eseri mi? 
 “Şuftlarımın sürati elbette çalışmanın eseri. O an kafama yatarsa vuruyorum. Birçok kez 
- desonuç alıyorum.” 


-Kendini nasıl yorumlarsın, karakter olarak?... 
“-Aslında biraz güçlü bir karakterim, inatçıyım. Biraz kafamın dikine giden bir yapım var. 
Be boyunca ya çok sevildim, ya çok nefret edildim.” 


Beşiktaş taraftarı da seni ii ek, gl benimsedi?... 


-Genelde yabancılar çok beğeniyor, 
sen İstanbul'u nasıl buldun? 
“-İstanbul'da önceden bulundum. Çok güzel ve etkileyici bir 
şehir. Şu an kendimi evimde gibi hissediyorum...” 


-Şenol Güneş'i nasıl buluyorsun, 

her yönü ile? 

“-Her zaman söyledim, çok büyük bir hoca ve çok 
büyük bir insan. Baktığınız zaman burada bir çok 
oyuncu var farklı karakterde. Onların günlük mutlu ve 
muftsuzlukları var. Onlarla nasıl ilgileneceğini biliyor.” 


-Saç stili olarak da çok konuşuldun, 
neden bu tarz? 

“-Guaresma'da görmüştüm saçları beraber 
boyayalım dedim. Sarıya boyattık aynı renk 
olmadı. O beyaz ben siyah, biraz farklı durdu... 


-Kendine örnek seçtiğin 

e bir futbolcu oldu mu? > 
üne k takip ederdim: Oyun tarzım - - 
e daona benziyor 2 zaten. Rivaldo ii bir e, 


KOPRU NOBETÇİSİ OYUNU > 
- Oyun yerine bir dikdörtgen çizilir bu köprü olur. 
- Oyuncular aralarından dört nöbetçi seçerler. 


- Nöbetçiler köprü denilen dikdörtgenin her bir köşesinde dururlar. 


- Köprüden kimseyi geçirmemeye çalışacaklardır. 

- Diğer oyuncular dikdörtgenin uzunu kenarının dışında dururlar. 
- Karşıda karşıya geçmeye çalışırlar. 

- Nöbetçiler kovalarlar. 

- Dokunulan oyuncu vurulmuş olur ve yanar. 

- Vurulmadan geçen oyuncu oyunu kazanır ve alkışlanır. 


meleyeln Elif sıla Alkar 


(Oyun esnasındaki hareketlerimiz 
kimsenin canını yakmayacak 
kadar yavaş ve yumuşak 
olmalıdır!) 


EŞİM KALKAR BEN OTURURUM 

- Eşler karşılıklı durur, el ele tutuşurlar. 

- Ayakuçlarını birbirine yaklaştıktan sonra 
eşlerden biri; arkadaşının elinin bırakmadan 
dizler bükülü oturuşa geçer. 

- Bundan sonra denge bozulmadan, oturan 
ayağa kalkarken diğeri oturuşa geçer. 


Mustafa Kocabaş 


ÖRTMENİİM 
BU ÖĞLENDİELERİMİZ 
| HAYATTA NE İŞİMİZE 
YARAYACAK. 


gizi TANIMYORSUN 
UNUTMAZ. 


OHH / Ne Mi YAPTIK DA ŞEHİRDEA) 
BIRAZ UZAKLAŞIP Bu DERE KENARINA 
NO Zem PİKNİĞE GELDİK... 


AA7, BU BİZİM EVLERİ VAZONUN 
aa GAP 


AYMISI DEĞİLMİ) 
de X BAK BABA BİR TANEPE 
SANDALYE GELİYER İ 


a) 


TT AAHİ OLAMAZ, BUNLAR. BİZİM EVDEKİ 
7 MASA DA BiZiM 
a), z SANDALYE DE.” 
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EVE GERLİ PÖNÜYORUZ. 2, 
ARİ AGIK UNUTMUŞUZ.... 


Mustafa Emre 


Deniz kıyısındaki 

ağaçlar neden eğiktir? 

Denizlerden esen rüzgar çok defa serttir. E 

rozyonun önemli nedenlerinden biri 
sayılır. Bitkilerin kök saldığı toprağın yüzeydeki küçük 
parçacıklarını alıp götürür. 
Bazen ağaçları bile devirir. Rüzgarın ısrarla belirli İN 

bir yönden esmesi, ağacın bazı 

dallarının daha çok gelişmesine sebep olur. 
Gövde dengesiz yükü çekemez, 

bükülür. 


Ağaçlar neden budanır? 
Düzenli ve bol meyve elde edebilmek için, meyve ağaçları çeşitli usüllerle 
budanır. Dallar kısaltılmazsa, uçlardakiler hariç, tomurcuklar 

ölür. Budama 

genellikle ağacın boyunu kısaltır, ama dalların gücünü 

arttırır, meyvelerin iri 

yetişmesini sağlar. Bazı ağaçlar da süs amacıyla, 
belirli şekillere sokulmak için 

ip budanır. Yaz budaması kış içindir. 
$ 
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E gizazDAN PRENSES 
GELECEKVİ geni ÖPECEK 
PRENSE İNİ ŞECE SM. çok MUTZ UY. 


TAMAMİNİ 
1 kuş 6RİBİ OLMUŞ 
/ gul, 


(NMeasrettin #Joca 


serdar günler 


asreddin Hoca Akşehir pazarında, bir adamın 
başına toplanmış olan kalabalığa yaklaşır. 


Hayırdır inşaallah 
bu kalabalıkta 
ne böyle? 


Satıcı elindeki kuşu satmaya çalışmaktadır... 


bu kuş sadece 
100 akçedir. 
geel. 


Hoca bir türlü kuşun fiyatının pahalılığını 
anlayamaz ve sorar. 


hemşerim bu“ 
nasıl bir kuş ki 
100 akçe 
istersin. 


hoca bu bildiğin kuşlardan 
değil. bunun özelliği var. 


Hoca aniden hemen eve koşar, 


varsa bende 
puff. de hindi var. 


Papağan satmakta olan adamın yanına durur ve yüksek sesle... 


eeyy 
ahaliii!! 


bu gördüğünüz 
hindi sadece 200 
akçe geelli geelllin! 


Hocam 200 Akçe 
bir hindi için çok 
değil mi? 


neden çok olsun. 
el kadar kuşu. 


demiş hoca. satıcıda 

hocaya onun marifeti var. 
sen 100 akçeye diye üstelemiş. 
satıyorsun ama. 


dedim ya hocam 
benim kuş konuşur 
ama. 


ece ne var 
bunda. senin 
kuş konuşursa 
benim hindi de 
düşünür. ehehe hee.. 


Bizim Behçet 


yaz: 7. Akdemir çiz: Serdar GÜ ex 


YENİ KOMŞUMUZUN i 

OĞLU. İŞİ VARDI. O YÜZDEN BEN ÇOCUK 

BUGÜN SEN İLGİNECEKSIN , BAKABİLSEM 
ÖNCE KENDİME 


BAKARDIM. 


HADİ HADİ 
SÖYLENME DE İLGİLEN 
ÇOCUKLA OCAKTA 
YEMEK VAR. 


HAYDİ GEL 
BAKALIM UFAKLIK 
ODAMA GİDELİM. 


BU NE HAL, ÇOCUĞA Xp 
ODANI MI TOPLATTIN? |/ 


HİZMET OLARAK, 
SEN SEN OL SAKIN 
BAŞKALARININ HER 

DEDİĞİNİ YAPMA, 

ÖĞÜDÜNÜ 
VERDİM DE... 


HİZMET 
BEDELİ Mİ? 


TABİİ Kİ HAYIR 
ANNECİĞİM. SADECE 
HİZMET BEDELİ ALDIM. 


Dünyadaki insanların üçte 
ikisi hiç kar görmedi. 


Bal güneş 
görmediği 
sürece Taklitçi 
bozulmaz. ahtapot isimli 
ahtapot, 
sadece renk 
değiştirmekle 
kalmıyor, aynı 
zamanda dil 
balığı, aslan 
balığı ve deniz 


yılanı gibi Japonya'da artık 


hayvanların kullanılmayan bir tren . 
şekline de istasyonu, yalnızca tek bir kızın 
Artık nesli tükenmiş bürünebiliyor. okula gidebilmesi için çalışıyor. 
olan “Yünlü mamut” 
isimli mamut türünün 
canlıları Mısır 
Piramitleri inşa Gökyüzündeki 
edilirken varlardı. yıldız sayısı dünya Pörmal izi 
dd üzerindeki tüm N ii | gibi herkesin 
plajlardaki kum tanesi aga m dil izi de 
sayısından fazladır. NON «b. torllıdır. 


Su samurları 
el ele 
tutuşarak 
uyuyorlar. 


Cennet emsal yurdumuza 
Dirlik düzen ver Allah'ım. 
Derman olsun derdimize, 
Dirlik düzen ver Allah'ım. 


Kardeş, kardeşi vurmasın, 
Ciğerleri kavurmasın, 
Fitne bizi savurmasın, 
Dirlik düzen ver Allah'ım. 


Huzur ile dolmak için, 
Mutluluğu bulmak için, 
—— Gökkuşağı olmak için, 
DİRLİK Dirlik düzen ver Allah'ım. 


Başlar yere eğilmesin, 
Gözyaşına boğulmasın. 
Birliğimiz dağılmasın, 
Dirlik düzen ver Allah'ım. 


Sahip çıkıp emanete, 
Düşmeyelim felakete. 

Bu Müslüman memlekete 
Dirlik düzen ver Allah'ım. 


Bayrak semâdan inmesin, 
Ezan sesleri dinmesin. 
Düşmanımız sevinmesin, 
Dirlik düzen ver Allah'ım. 


f Bestami Yazgan 
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Final Sorusu 
Dört üniversite öğrencisi sabahleyin uyanamayarak li " 
matematik finalini kaçırırlar, sınav ertesinde hocalarını “ Her türlü dert, 
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yakalayıp, zar zor bindikleri arabanın lastiği patladığı için itinayla dinlenir 4, © t La 
sınavı kaçırdıklarına ikna ederler. — , m Ah m € w 


Kadın, yalvarmalarına dayanamayarak, bu dört arkadaşa vE a 17 
sınavı 3 gün sonra yapacağını söyler. La gd G 
sınav günü geldiğinde, matematik hocası bizim dörtlüyü Ahmet Çelebi 
sınıfın dört köşesine oturtur. Finali geçmek için de en az 

50 almak lazımdır, sınavda da 5 soru vardır. Sayfanın 
önündeki 4 matematik sorusu basit sorulardır ve her biri 10 
puanlıktır. 

Kağıdın arkasındaki soru ise 60 puanlıktır ve de soru 
aynen şöyledir (ama 
Hangi lastik patladı ?? 


(Sorularınız için: dermanbaharatcisi©gmail.com 
/ Sorularınızı gönderirken ad- soyad yazmayı 
unutmayın! Bize Facebook' üzerinden Derman 

Abi'den de ulaşabilirsiniz) 


Remzi ŞEKERÇİ/ BURSA 
Komik Düşünceler © SORU: Derman Abi, eti hiç yemeyen insanlar 
oluyor da neden otu yemeyenler olmuyor? 
CEVAP: İşte insan... Aslında kuzu gibi de 
bakma sen aslan kesildiğine. 


AMMA 


Telefonumun şarjı 961 olduğunda prize koşarken 

kendimi ,yaralıyı içeriye yetiştirmeye çalışan hemşire gibi 
hissediyorum. 

Filmlerde adam bombayı patlamasına 1 saniye kala imha 
ediyor. Ben 3 saat olduğunu görsem bile korkudan ülke 
değiştiririm. 

Taksici “3 lira bozuk yok, hakkını helal et” dedi. Ben de “3 
liralık daha sür” dedim. Şuan eve doğru yürüyorum. Fakiriz 
ama keriz değiliz. 

5. sınıftayım babam teşekkür getir bilgisayarını 
yenileyeceğim dedi, ben de getirdim, geldi f5* e basıp 
gitti. O gün bu gündür başarıya küsüm. 

Otobüs tıklım tıklım şoför bile ayakta gidiyor, teyze de pis 
pis bana bakıyor. Yahu ayaktayım zaten, ne yapayım 
öleyim mi teyze ya. 


Hatice Sude NALLI/ KAYSERİ 
SORU: Derman Abi, abim de senin yazılarını 
okuyormuş. Sen hiç yaşlanmaz mısın? 
CEVAP: Sorun bende değil abinde. Fazla 
erken büyümüş. 


Berkcan MERCAN/ ESKİŞEHİR 
SORU: Derman Abi, yapraklar dökülünce 
doğaya ayrı bir hava katıyor. Eşyalarımın 

dağınık halinin de eve ayrı bir doğallık 
kattığına annemi nasil ikna edebilirim? 

CEVAP: Sen direk babandan harçlığına zam 

iste, daha kolay. 


İN 


ZAMA 


Fatma Hafsa NEDENDİR/ RİZE 
SORU: Derman Abi, biz çocuklar 
büyüklerden gördüğümüzü yapıyormuşuz. 
O zaman neden bize kızıyorlar? 
CEVAP: Ne de olsa herkes tek olmak ister. 


Ali CAN/ SAKARYA 
SORU: Derman Abi, yağmur yağmayan 
yerde büyüyen mantarlar da 
şemsiyelerini açar mı? 

CEVAP: Belki onlar yağmurluk 
giymeyi tercih ediyorlardır. 


Arşın ayaklı, ——— — m Bir küçücük kutudur, 
Burma bıyıklı. Bütün dünya yurdudur. 
(tavşan) (radyo) 


Yarım kaşık, 


Sarı sarı içinde, Duvara 
Sarı zarfın içinde, yapışık. 
On iki birlik kardeş, (kulak) 
ini fi Birbirinin içinde. 
(portakal) 


İçi dol 
Daldan dala, çi dolu mercan 
(nar) 


Kırmızı pala. Dağda tak tak, 
(sincap) Suda cıp cıp. 
Arşın ayaklı, 
Burma bıyıklı. 
(balta,balık,leylek) 


Az gitti, uz gitti, 
Dere tepe düz gitti, 
Altı ay bir güz gitti; 
Uyanınca hep bitti. 

(rüya) 


Ufacık mermer tası, 


İçinde beyler aşı, 
On ay yatar Pişirirsen aş olur, 
İki ay kalkar. Pişirmezsen kuş olur. 


Feneri yakar, (yumurta) 


Etrafa bakar. 
(Ateş Böceği) 


YOK CANIM. YAP gi“ 

ANLADIN SEN ENE HAVASI 

ALNORUM” EK AVLIYORUM 
Lr EVET SİNE” ANLIYORUM. 


BİR HADİS-İ ŞERİF 
“ Meth olunmayı sevmek, insanı kör eder ve sağır eder. 
Kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, kendisine 


HİKMETLİ SÖZLER 

Kişi, herkesle düşüp kalktığı müddetçe, riyakârlıktan 
kurtulamaz. 

(Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh) 


Başına gelen bir felaketten dolayı, Allahü teâlâdan 
başkasına yakınan kişi, bu kusurundan dolayı tevbe 
etmedikçe, ibadetten zevk alamaz. 

(Ka'bul Ahbar rahmetullahi aleyh) 


Başkalarının elindeki nimetleri kıskanıp, bunun için 
üzülen, aslında Rabbinin takdirine kızmıştır. 
(Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh) 


yapılan nasihatleri işitmez olur. “ 


BİR SORU- BİR CEVAP 
SORU: Şöhret kötü müdür? 

CEVAP: Meşhur olmak değil, meşhur olmayı, 
parmakla gösterilmeyi istemek afettir. Bununla 
beraber din veya dünya işlerinde meşhur olan 

kimsenin afetten kurtulması zor olur. 
İnsanların övmesine sebep olan şöhret bir afet 
olabilir. Onun için meşhur olmaktan, uzak durmaya 
çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Allahü 
teâlânın korudukları müstesna, insana zarar olarak 
din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi 
yetişir.) (Beyhekil Yani, insanın din veya dünya 
işlerinde şöhret sahibi olması, dinine de, 
dünyasına da çok zarar verir. 


CAHİLLER GİBİ 


Sarıklı hoca medresede ders anlatırken, genç 
mollalardan biri parmak kaldırmış: 

-“Susadım hocam!” 

Hoca sinirlenmiş: 

-“Öyle denmez... Derünum âteş-i nâr ile püryân 
idigünden, bir kadeh lebriz âb-ı hoşgüvâr, nüş 
eyleyerek, teskin-i âteş ve bu süret ile iktisâb- ı ferâh-ı 
bi-şumâr eylemeliyim... demeliydin... Cahiller gibi 
susadım, demek olur mu?” 

Aradan zaman geçmiş, bir gün sınıftaki mangaldan 
sıçrayan bir kıvılcım, gelip hoca efendinin sarığının 
kıvrımına girmiş. 

Genç molla hemen parmağını kaldırmış: 

“Ey hâce-i bi-misâl, Vey üstâd-ı zi-kemâl, bu şâkird-i 
pür-ihmâl, şol vechile arz-ı hâl eyler ki; bu hikmet-i 
müte'âl, nâr-ı mangaldan bir şerâre-i cevvâl pertâb ile 
ser-i âliyyül âlinizdeki sarığı iş'âl eylemiştir.” 

Hoca, elini sarığına atar atmaz, sarık tutuşur, hemen 
pencereden fırlatır: 

-“Bre mel'un, sarığın tutuştu desene!” 

Genç molla da: 

-“Aman hocam, cahiller gibi, yandı, tutuştu denir mi?” 


eyes? 


ATATÜRK HAFTASI (10- 16 Kasım) 


AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ( 22 - 27 Kasım) 


Ağızdan alınarak ic organlarımızda hastalık yapan mikroplar ve kimyevi maddeler vardır. Bunlar 
bakteri, virüs, mantar, parazit... gibi küçük canlılar olabileceği gibi, sigara, alkol, boyalar... gibi 
binlercesini sayabileceğimiz kimyevi maddeler de olabilir. Mikropların, yapılarına göre çeşitli 
karakterleri vardır. Kimisi dokuları tahrip eder ve çabuk ürer, kimisi patojen hale erişince ürer. 
Ağız temizliği yapılmadığı zaman en zayıf mikropların bile üreyeceği ortam hazırlanmış olur. 
Temizlenmeyen bir ağızda yiyecek artıkları dişlerde birikerek burada bakteri plakları oluşturur. 
Bakteriler bu plaklardaki glikozu kullanarak asit üretirler. Asit ise diş çürümelerine ve diş eti 
yaralarına sebep olur. 


ÖĞRETMENLER GÜNÜ (24 KASIM) 


GÜZEL SÖZLER: 


Öğretmen; yapıcı ve üreticidir. İnsan SEVGİLİ 
haklarına saygılıdır. Öğretmen özverili, ÖĞRETMENİM 
çevreye güven ve inanç veren, içi insan 
sevgisiyle dolu bir kişidir. Öğretmenler 
sevgi dağıtır. İçimizi aydınlatır. Bilgili kişiler Sevgili öğretmenim, 
olmamız için çaba gösterir. Dünyayı tanıtır. İnan sen bir ışıksın. 


Öğretmen her alanda yeniliği, yenileşmeyi Yanarsın gece gündüz. 
savunur. Gerçekleri anlatır. Beceri ve Aydınlatırsın bizi. 
yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur. 

Öğretmenler Günü'nde öğretmenin toplum Doğruyu, güzeli, 
içindeki yeri, değeri belirtilir. Öğretmen Bize sen öğretirsin. 
sorunları dile getirilir. Öğretmenler Vatanıma sevgiyi, 
Günü'nde; eğitime, öğretime hizmet etmiş, Kalbimize sen korsun. 


saygınlık kazanmış öğretmenler anılır. 
Gençlerin yetişmesindeki katkıları anlatılır. Çevreni aydınlatır, 

1981 yılında, 24 Kasımın her yıl Öğretmenler Bir mum gibi erirsin. 
Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Anne - baba gibisin, 


Mesleğe yeni giren öğretmenler 24 Bizi, bağrına basarsın. 


Kasımda Öğretmen Andı içerek göreve 
başlarlar. Fethi BOLAYIR 


* Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve 


en değerli varlığıdır. 


» Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik 


hamuruna da biçim verir. 


» Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. 
e Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. 
» Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. 


CANIM ÖĞRETMENİM 
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FUTOSHIKI 


FUTOSHIKI bir eşitsizlik 


oyunudur. 5'erli 25 kareden 
oluşan tabloda her sütun ve her 
sırada 1'den 5'e kadar olan 
rakamlar birer kere kullanıla- 
caktır. Bazı rakam ve eşitsizlik 
işaretlerini verdik. Bunlardan 
yola çıkarak bulmacayı çöze- 


bilirsiniz. 
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KELİME AVI 


ANNE BABA ÇOCUK KARDEŞ 
DEDE NİNE AMCA HALA DAYI 
TEYZE ENİŞTE GELİN BALDIZ 
GÖRÜMCE ELTİ DAMAT KUZEN 
YEĞEN TORUN AKRABA 
KAYNANA ABLA AĞABEY 
YENGE KOMŞU OĞUL 


Sevgili arkadaşlar, listedeki kelimeler bul- 
maca karelerine; soldan sağa, sağdan sola, 
yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve 
çapraz olarak yerleştirilmiştir. Bu kelimeleri 
bulun ve bulduğunuz kelimenin üzerini çizin. 
Bütün kelimeleri bulduktan sonra kalan 
harfleri soldan sağa doğru sırayla okursanız 
bulmacamızın şifresini bulacaksınız... 


Listedeki kelimeleri bulmaca karelerine 
uygun bir şekilde yerleştirin. 

(BAYRAK) kelimesini size anahtar 
olarak veriyoruz. Yerleştirme işlemine 


bu kelimeden hareket ederek başlayın. 


3 HARELİ 


EFE HAM ISI NET OVA ROT TAN ÜYE 
ZAR ALO 


4 HARELİ 


ALET DAYI DEDE GAGA HALK KORT 
KOTA KÜRK LÜLE MAZI NOTA RAKS 
STİL STOK ŞAİR ŞANS TAHT TIPA 
ZEVK 


5 HARELİ 


AKRAN DAMAK KAKMA KARŞI 
MARTI NİSAN OPERA SAKAR SAKSI 
ŞEHİR ZİYAN 


6 HARFLİ 


BAYRAK BOŞNAK DRENAJ KORSAN 
RUHSAT SONDAJ SÜNGER YELKEN 


| | 
EEE 
ES 


KELİME YERLEŞTİRME 


EEE PİRAMİT 


BULMACA 


Bulmacamızın çözümü, en üstteki 
kelimeden her seferinde bir harf 
azaltılarak ortaya kadar geldikten sonra 
birer harf artarak en alttaki kelimeye 
ulaşılmaktadır. Verdiğimiz tariflerden de 
yararlanarak bulmacayı çözün... 


1- Yanardağ ağzı 

2- Tenis oynama aracı 

3- Bir geometrik şekil 

4- Kışın yağar 

5- Arazi ölçülerinden 

6- Tümör 

7- Yabancı paraların milli para cinsin- 
den değeri 

8- Ad çekme 

9- Uyulması gereken ilke 

10- Koyu sarı veya açık kestane rengi 


ZEKA OYUNU 


AMPULLER 

Bir evin üst katındaki 
odada 3 ampul var. 
Ampulleri yakıp 
söndüren 3 düğme ise 
evin giriş katında 
bulunuyor. 

Hangi düğmenin hangi 
ampule git olduğunu 
bulmak istiyoruz. Yukarı 
kata en az kaç kez 
çıkarak bu işi 
gerçekleştirebiliriz? 
Başlangıçta bütün 
lambalar sönük ve 
düğmeler kapalı 
konumda. AM 


BULMACA 


Sevgili arkadaşlar, 
Önce karışık olarak 
verilen harflerden 
anlamlı kelimeler 
elde edin ve 
karşılarındaki 
karelere yazın. 
Sonra da kareler 
üzerindeki sayılara 
isabet eden harfleri 
aşağıdaki karelere 
yazarak anahtar 
kelimeyi bulun. 
Başarılar... 

Bu haftaki ke- 
limelerimiz 
sporla ilgili... 


BOTLUF 
SKOB 
SİNTE 

CALİKE 

KEMAH 

TERHAL 
DERLİ 

ŞÜRGE 
LAFU 

YEZÜM 

NERROK 

PALGİ 


MİNİ KARE BULMACA 


Soldan Sağa 


T- Yurdumuzun Avrupa yakası 


? Yukarıdan Aşağıya 


2- Alınan bir şeyi geri verme - Bir ilimiz 


3- Eski çağlardan kalma eser 
4- İsim - Çabuk olan, süratli 
5- Tepkili uçak - Gökyüzü 


6- Bir renk - Bir hayvan 


7- İngilizcede evet - İtalya'nın başkenti 


» 
EN 


© 


G 8- Çevik, hareketli - Pervane 
04 


SUDOKU BULMACA 


SUDOKU, kökeni Japonlara dayanan bir beyin 
Rİ GEN EE İĞ sporudur. Karelere 1'den 9'a kadar olan sayıları 
yerleştirmelisiniz. Ancak aynı satır ve aynı 


LE sütunda bir sayıyı birden fazla kullanamazsınız. 

Ayrıca koyu çizgilerle belirtilmiş 9'lu bölmelerde 

Kiki 7 de aynı sayı birden fazla kullanılamaz. Sayıların 

cümle bazılarını biz yerleştirdik. Boş kareleri kurallara 
uygun doldurarak sudokuyu çözebilirsiniz. 


T- Gazete ve dergilerin baskı 

adedi - Hayret sözü 

2- Radyumun sembolü - Çiçek bağlamı 
3- Etrafı su ile çevrili kara - Kaygı 

4- Şehir 

3- Etki 

6- Tavana asılan süslü lamba 
Trabzon'un bir ilçesi 

7- Bir renk - Bebek yemeği 

8- Ana yurt 


FAZLA HARFLER ös 


V 
KIŞMAK Her sırada bir mutfak 
malzemesinin karışık harflerini 
KATİBA iğ görüyorsunuz. Bu kelimeleri 
bularak karelere yazın. Ayrıca 
KEMKEK m her sırada bir harf artacak. Bu 
artan harfi de karşıdaki tek 
Ç ALSAT ai kareye yazın. Bütün fazla harfleri 
yazdıktan sonra bunları 
EMYEKE Ee yukarıdan aşağıya doğru 
okursanız, bir mutfak aracının 
BARÇIK > ismini bulacaksınız. 


EPİPK 


ii 


NOKSAN ÇOÇCLU.- 7. ONAK Bu 12 kelimenin birer 
i harfi noksan. Bu noksan 

HARFLER L Ge RE harfleri bulun ve nu- 
. MA AV 9. BA IK marasına göre karelere 

ÖV RAJ D MET yazın. Karelerde tarihten 


bir yer adı bulacaksınız. 


DE HEWE.. 


— 
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SAYI YERLEŞTİRME 


Listedeki sayllarIl bulmaca karelerine 
uygun bir şe-kilde yerleştirin. (521576) 
sayısını size anahtar olarak veriyoruz. 
Yerleştirme işlemine bu sayıdan hareket 
ederek başlayın... 


3 RAKAMLI 


175 268 394 480 532 618 720 745 
854 901 


4 RAKAMLI 


1284 1675 2169 2570 2895 3453 
37/16 4361 4823 5134 5/08 6093 
6827 7182 7743 8335 8998 9372 
9741 


5 RAKAMLI 

16784 21901 32616 37842 45379 
50732 64496 78965 83526 89257 
91078 


6 RAKAMLI 


316820 409263 521576 578051 
637148 745385 862413 987654 


Eylül Çözümleri 


ÇENGEL BULMACA FUTOSHİKİ Fazla Harfler: SURİYE 
O 2 3 5 2 i | Noksan Harfler: OBRUK PLATOSU 
LU İkili Bulmaca 
N A 2 5 a 1 3 | Kelimeler: JÜPİTER MERKÜR DÜNYA GÜNEŞ 
alla's GEZEGEN MARS VENÜS NEPTÜN URANÜS 
A|Sİİ 1 2 3 5 4 | GALAKSİ METEOR SATÜRN 
AJYJA NI Şifre: GÜNEŞ SİSTEMİ 
KiğiLiE sı > a5) 
AJM/ATL Zekâ Oyunu 
LİA KİA Ss: >2İ Se ' 
avg Birden fazla kartın doğru söylemesi 
İİLİE 4 3 2 1 5 | imkânsızdır, aksi takdirde bu kartlar birbiriyle 
çi AİM çelişir. Tek kart doğru söylediğine göre 99 
RAL 5 1 3 4 21 kartın yanlış olması gerekir. Bunu söyleyen 
AJRJAJM kart ise 99. karttır. 
1 4 5 2 3 
zi 7 1 i Piramit Bulmaca 
1- MAKSAT 2- MAKAS 3- KASA 4- KAS 5- AK 
2 5 4 3 11 6- OK 7-TOK 8- KORT 9- AKORT 10- KARTON 
SAYI BULMACA KELİME BULMACA MİNİ KARE BULMACA 
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KELİME AVI 
Şimdi okullu olduk z 2 i 2 : : > ; i 
Sınıfları doldurduk ılel3lolslalsizi> 
Sevinçliyiz hepimiz slalıls/3l9(7(216 
Yaşasın okulumuz 3s 2fojlalizlı/5(9 
69/7 11421651 S5/38(4 
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e 7)1(61/2(9(814(3|5 
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te 62 : 


İhlas 
Viatbaacılık 


“- m . GEN 


İhlas Matbaacılık, ambalaj alanında da faali- 
yetlerine başlamıştır. Baskılı ve baskısız dopel 
koli, krome karton ve sıvamalı kutu üretimini 
bünyesinde toplayarak, ürün yelpazesini daha da 
genişletmiştir. 


“İşi profesyonellerine bırakın” 
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FUTOSHIKI 


FUTOSHIKI bir eşitsizlik 


oyunudur. 5'erli 25 kareden 
oluşan tabloda her sütun ve her 
sırada 1'den 5'e kadar olan 
rakamlar birer kere kullanıla- 
caktır. Bazı rakam ve eşitsizlik 
işaretlerini verdik. Bunlardan 
yola çıkarak bulmacayı çöze- 


bilirsiniz. 
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KELİME AVI 


ANNE BABA ÇOCUK KARDEŞ 
DEDE NİNE AMCA HALA DAYI 
TEYZE ENİŞTE GELİN BALDIZ 
GÖRÜMCE ELTİ DAMAT KUZEN 
YEĞEN TORUN AKRABA 
KAYNANA ABLA AĞABEY 
YENGE KOMŞU OĞUL 


Sevgili arkadaşlar, listedeki kelimeler bul- 
maca karelerine; soldan sağa, sağdan sola, 
yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve 
çapraz olarak yerleştirilmiştir. Bu kelimeleri 
bulun ve bulduğunuz kelimenin üzerini çizin. 
Bütün kelimeleri bulduktan sonra kalan 
harfleri soldan sağa doğru sırayla okursanız 
bulmacamızın şifresini bulacaksınız... 


Dört mevsim sağlık... Dört mevsim huzur... Dört mevsim tatil... 


İhlas Kuzuluk Termal Otel 
Kuzuluk — Akyazı — Sakarya 
Tel: 0264 421 00 20 (3550-3551) - Faks: 0 264 4210150 


KONYA'YA GELMENİZ İÇİN BİR NEDEN DAHA 


TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ 


ET 
AG 
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* 


, 
“NN. Www,könyakelebeklervadisi.com 


